
In de geschiedenis van een Hei-
ligdom worden sommige momen-
ten, die een fundamenteel keerpunt 
vormen, beslissend, niet alleen voor 
het leven van een bisdom, maar 
ook voor dat van de hele Universe-
le Kerk. Zo was het voor ons in mei 
2001, toen de Mariaverering van 
Rosa Mystica werd goedgekeurd 
door Mgr Sanguineti in Fontanelle 
van Montichiari, dit is wat er voorts 
gebeurde in 2013, toen Mgr Mona-
ri opdracht gaf tot de start van een 
proces van herziening en studie van 
het bisschoppelijk proces dat werd 
uitgevoerd met betrekking tot de 
vermeende zieneres Pierina Gilli 
vanaf 1947. En dit was ook het ge-
val op 7 december 2019, toen het 
bisschoppelijk Heiligdom Rosa Mys-
tica-Moeder van de Kerk werd opge-
richt door Mgr Tremolada. Dit is hoe 
we erop vertrouwen dat het in de na-
bije toekomst kan gebeuren; we ho-
pen in de loop van het jaar 2024. De 
reden is simpel, maar van groot be-
lang: op 15 september 2023 werd 
een substantieel studiedocument 

afgeleverd bij de Dicasterie voor de 
Geloofsleer in Rome, het resultaat 
van een jaar werk door een interna-
tionale theologische commissie die 
speciaal in ons bisdom van Brescia 
was opgericht en door de bisschop 
werd aangesteld om vanuit leerstel-
lig perspectief het hele corpus van 
boodschappen van de vermeende 
verschijningen die Pierina had mee-
gemaakt te bestuderen. Na de vol-
ledig positieve herwaardering van 
de persoon van de vermeende zie-
neres, in haar psychofysische en spi-
rituele aspecten – die plaatsvond in 
2016 bij de afsluiting van de eerste 
bisschoppelijke studiefase – was het 
dus de bedoeling om het proces van 
herziening van de hele zaak af te ron-
den, waarbij het onderscheid van de 
inhoud van de vermeende verschij-
ningen directer wordt aangepakt. 
De zeven leden van de Commissie, 
aan wie wij al onze dankbaarheid te 
danken hebben voor de toewijding 
en professionaliteit waarmee zij hun 
werk hebben uitgevoerd, boden de 
bisschop van Brescia en de Univer-

sele Kerk een beknopte collegiale 
conclusie van hun onderzoek aan, 
vergezeld van de studiebijdrage 
die elk van hen de 25 bijlagen per-
soonlijk heeft onderzocht en een 
samenvatting vormen van het tien 
jaar durende herzieningsproces dat 
de afgelopen jaren is uitgevoerd, 
in voortdurende overeenstemming 
met de Romeinse Dicasterie voor 
de Geloofsleer. De uitkomst van dit 
onderzoek aan de Dicasterie is zeer 
bemoedigend en opent ons voor 
hernieuwde hoop: enkele karakte-
ristieke aspecten van de Mariaver-
ering die verband houden met Rosa 
Mystica werden unaniem gevalori-
seerd, en bovenal werden er goed 
onderbouwde argumenten aange-
dragen ten gunste van de erkenning 
van de vermeende verschijningen 
van Pierina Gilli. De tijd zou daarom 
rijp kunnen zijn voor een definitief 
kerkelijk oordeel, dat, aangezien 
het gaat om een fenomeen van de 
Mariaverering, waar nu duizenden 
gelovigen en toegewijden over de 
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gens de coördinaten van het gees-
telijk leven waarvan Pierina Gilli op 
deze plaatsen getuige was en ons 
meedeelde, met vermelding van de 
drie rozen op de borst van Maria en 
de betekenis die de Maagd eraan 
wilde geven: daarom niet alleen ge-
bed, maar ook met opoffering en 
boetedoening.

Mgr Marco Alba
Rector van het Heiligdom

Om deze reden dringen wij er in 
deze tijd bij iedereen op aan om 
zich bij ons aan te sluiten bij deze 
gebedsintentie, in geestelijke ge-
meenschap met ons bisschoppelijk 
Heiligdom, zodat de Maagd Maria 
en de Heilige Geest de geest en het 
hart kunnen verlichten van degenen 
die dit oordeel van onderscheid zul-
len moeten uitvoeren. 

Wij nodigen u uit dit te doen vol-

hele wereld mee te maken hebben, 
alleen maar hoeft te worden toever-
trouwd aan de bevoegde organen 
van de Heilige Stoel.

Het gaat er dus om deze beslissen-
de fase van onderscheid te begelei-
den met discretie en gebed, in het 
besef dat deze keuze het geestelijk 
welzijn van vele gelovigen, van vele 
godgewijde zielen en van de Kerk 
zelf met zich mee zal brengen

De demonische manifestaties van mei 1947
De eerste twee “verschijningen” 

van Maria Rosa Mystica vonden 
plaats op 24 november 1946 en 1 
juni 1947. In beide gevallen had de 
Heilige Maagd drie zwaarden in haar 
borst en was ze bijzonder bedroefd 
door het lijden dat haar door de ge-
wijde zielen werd aangedaan. 

Op 1 januari 1947 beleefde Pierina 
Gilli de complexe ‘mystieke droom’ 
die zich afspeelde voor het Heilig 
Sacrament en het Kruis, waarin haar 
werd geopenbaard dat Christus haar 
wilde associëren met Zijn Passie en 
dat zij, in geval van aanvaarding, in 
haar leven zou moeten lijden onder 
de symptomen van vele kwalen in 
verschillende delen van het lichaam, 
die elk een nauwkeurige overeen-
komst hadden met evenveel zon-
den en geestelijke tekortkomingen 
van de zielen. Op 12 maart kreeg 
de vermeende zieneres, terwijl ze in 
de ogen van de wereld in coma lag 
en op sterven leek te liggen, een in-
nerlijk visioen van de zalige Maria 
Crocifissa di Rosa die haar vroeg of 
ze bereid was haar intrede in de eeu-
wige wereld uit te stellen om hier op 
aarde wat meer “gebeden, offers en 
boetedoeningen” aan te bieden ten 
behoeve van de zonden, zelfs zeer 
ernstige, die door godgewijden zijn 
begaan. Het is door het vrije ‘ja’ van 
dit menselijke instrument dat de eer-
ste cyclus van Montichiari’s ‘verschij-
ningen’ tot stand kwam, beginnend 
op 13 juli 1947 en culminerend op 8 
december in de kathedraal voor het 
feest van de Onbevlekte Ontvange-

nis, evenals de tweede cyclus in Fon-
tanelle in 1966. Maar in deze periode, 
tussen eind november en het bezoek 
van de Maagd Maria in juli, wordt het 
duidelijk dat de vermeende zieneres 
in de hier samengevatte fasen gees-
telijk voorbereid was op de gebeur-
tenissen die zouden volgen en dat 
deze voorbereiding precies haar vrije 
deelname aan het goddelijke plan, 
inhield.

Pierina, die alles wat van Jezus en 
zijn Moeder kwam als iets goeds 
voor zichzelf, voor de wereld en voor 
de Kerk aanvaardde, moest niette-
min ook de ervaring van het Kwaad 
ondergaan. In een seculiere en we-
reldse context, die het niet-bestaan 
van de duivel en de hel predikt, had 
Pierina in deze fase ook talrijke sata-
nische manifestaties meegemaakt, 
die culmineerden in het visioen van 
de hel, zoals het geval was bij de drie 
herders van Fatima. De Hemel wil 
ons daardoor het bewijs geven dat 
de krachten van de duisternis altijd 
in conflict zijn met het leven van de 
genade. Deze bijzonderheid van de 
aanval van de boze in een krachtige 
vorm aan het begin van een mystieke 
ervaring is een gegarandeerd ont-
moetingspunt tussen de figuur van 
Pierina en die van andere mystici, 
zoals Gemma Galgani, Padre Pio da 
Pietrelcina en de heilige pastoor van 
Ars ... Ook zij moesten, voordat ze de 
Heer Jezus en de Maagd op een bui-
tengewone manier ontmoetten en 
een volledige en voortdurende rela-
tie met hen opbouwden, een bijna 

man-tegen-man-gevecht met satan 
onder ogen zien.

In haar dagboeken vertrouwde Pie-
rina ons toe dat ze, na het wonder-
baarlijke herstel in maart, de inten-
tie had bevestigd, die al tijdens de 
droom aan het begin van het jaar was 
geuit, om zichzelf ter beschikking te 
stellen van haar bijzondere roeping; 
echter in plaats van gelukkig over 
haar toekomst te zijn, bleef ze enige 
tijd verstrikt in verleidingen, twijfels 
en slechte gedachten die haar er zelfs 
toe brachten de spirituele leiding 
van de priester en de goede overste 
van de dienstmaagden te vermijden. 
In de daaropvolgende maand mei 
werd dit innerlijke conflict, dat haar 
ziel in beroering bracht, langzamer-
hand met heftiger tonen vergezeld 
door een niet aflatende agressie van 
de kant van boze geesten. Uit haar 
geschriften lezen we: «Begin mei be-
gonnen de eerwaarde nonnen van 
het ziekenhuis geluiden te horen, en 
deze kwamen frequent voor, vooral   
‘s nachts...».

De voorgeschiedenis is bekend: 
het kraken van deuren en ramen die 
soms vanzelf dichtslaan of opengaan, 
voetstappen van zware schoenen in 
de gangen en op de trappen, het ram-
melen van grendels en kettingen... 
Aanvankelijk voelde Pierina niets 
en de eerste gedachte was om een 
mis voor de zielen in het vagevuur te 
vieren en vervolgens het instituut te 
laten zegenen door de kapelaan, die 
tevens haar biechtvader was. Vanaf 6 
mei hoorde ze ook de geluiden die 
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haar “zoveel angst” bezorgden. Het 
was echter niets vergeleken met wat 
haar de volgende nacht te wachten 
stond: «Ik hoorde weer harde gelui-
den langs de trap en vervolgens voet-
stappen buiten de kamer [...]. Plotse-
ling ging de deur open en zag ik een 
in het zwart geklede non, die ik goed 
kende maar die niet van dit huis was, 
mijn kamer binnenstappen. Verbaasd 
door haar aanwezigheid stond ik op 
het punt met haar te praten toen ze 
plotseling verdween. In plaats van 
haar zag ik toen een monsterlijk figuur 
aan het voeteneinde van het bed. Hij 
zag eruit als een reus, met een enorm 
hoofd, heel lange tanden, enorme 
handen, heel grote ogen, als vuur... 
». En hier merkte de vermeende zie-
neres een detail op dat de maatstaf 
geeft van de verwoesting die satan 
wil aanrichten onder godgewijde zie-
len: «Hij hield op een wanordelijke 
manier de kleren van een non in zijn 
handen (ik onderscheidde er drie en 
een onderrok), zonder iets te zeggen 
keek hij me grijzend aan». Dit monster 
verscheen verschillende keren tot het 
einde van de maand en liet haar nog 
steeds de gescheurde, gewijde ge-
waden zien, ook vergezeld van ande-
re demonen in de vorm van beesten, 
die soms de arme verpleegster en 
aanstaande dienstmaagd van Mon-
tichiari fysiek aanvielen, haar sloegen 
en beten, in een geval gooide hij haar 
op de grond door de fauteuil van de 
kamer op haar om te gooien. Op 23 
mei werd ze midden in de nacht wak-
ker en werd in haar gezicht getroffen 
door de staart van een grote slang 
die op haar borst zat. De nonnen en 
priesters waren getuige van de blau-
we plekken en de onbeschrijfelijke 
wanorde in de kamer.

Maar laten we teruggaan naar de 
eerste duivelse manifestatie om die 
met de ogen van de mystica te er-
varen: “overal – zei Pierina – was de 
kamer gevuld met een rode gloed; 
het angstaanjagende wezen ver-
dween pas nadat ze wijwater had 
genomen en daarmee het kruisteken 

had gemaakt terwijl ze de Allerheilig-
ste Naam van Jezus uitsprak”. Pierina 
knielde om te bidden in een hoek van 
de kamer en zag opnieuw het kruis 
uit de droom van 1 januari en hoor-
de een stem die drie keer smeekte: 
“Boete”. Op dat moment kreeg de 
jonge vrouw de innerlijke impuls om 
te beloven dat ze de komende vijftien 
dagen op de grond zou slapen. Een 
doel dat Pierina van de biechtvader 
niet altijd mocht uitvoeren, gezien het 
zware werk waarmee ze elke dag te 
maken kreeg ondanks haar altijd pre-
caire gezondheidstoestand. Een doel 
dat de duivel echter op alle mogelij-
ke manieren probeerde te belemme-
ren, door zelfs aan haar te verschijnen 
in de gedaante van de nonnen, de 
moederoverste van de Dienstmaag-
den en de biechtvader zelf en haar 
op een onbeschofte manier aan te 
spreken, en haar “stom mens” noem-
den, terwijl hij met andere argumen-
ten tevergeefs probeerde haar ervan 
te weerhouden op de kale grond te 
slapen. In al deze gevallen werd later 
bekend dat noch de overste, noch de 
priester, noch de nonnen bij Pierina 
waren geweest in de omstandighe-
den die zij beschreef.

Hierbij wordt opgemerkt dat, net 
als bij talloze andere mystieke zie-
len, bijvoorbeeld de heilige Gemma, 
ook bij Pierina Gilli de duivel, in ver-
momming, zelfs zo ver zou gaan dat 
hij zich voordeed als een gewijde ziel 
om haar te misleiden. Ten behoeve 
van de sereniteit van de lezer is het 
echter nuttig erop te wijzen dat bei-
de mystica’s zich niet lieten ‘verlei-
den’ op grond van hun zuivere ziel. 
En hieruit kunnen we de conclusie 
trekken dat iedereen die wil streven 
naar het goede en de waarheid, op 
elk kruispunt van zijn/haar pad, ge-
confronteerd met elke keuze die hij/
zij moet maken, perfect in staat is om 
met een eerlijk geweten de waarheid 
van de leugen te onderscheiden wat 
goed is en wat niet.

 Een ander belangrijk aspect om op 
te merken is dat Pierina Gilli in deze 

periode van zeer zware beproevin-
gen niet de enige was. In feite kon 
zij in de eerste plaats rekenen op de 
gewone hulp van de Kerk, die voort-
kwam uit haar voortdurende sacra-
mentele praktijk, die vooral werd 
gevoed door de frequente Heilige 
Communies en Biecht; van een zelf-
verzekerde toevlucht tot de bevrij-
dende genade van gebed, heilige 
aanroepingen en wijwater; maar ook 
door de menselijke en tastbare steun 
van de spirituele gids en de nonnen 
die, toen de gevaarlijke situatie een-
maal in kaart was gebracht, besloten 
om zoveel mogelijk dicht bij haar te 
blijven, 24 uur per dag, zelfs op de 
momenten waarop de “zieneres” 
deze ervaringen buitenzintuiglijk 
beleefde. Maar uit de Dagboeken 
leren we dat zelfs de Hemel, die be-
proevingen toestaat voor zover wij ze 
kunnen verdragen, af en toe op bui-
tengewone wijze ingrijpt. Zo was het 
ook in het visioen van het Kruis dat 
we hebben beschreven, en zo ook 
in de ‘verschijning’ – een lichtgevend 
voorbeeld van de gemeenschap der 
heiligen – van de zalige stichteres van 
de Dienstmaagden, Maria Crocifis-
sa di Rosa, in de nacht van 25 mei. 
Bij deze gelegenheid moedigde de 
stichteres Pierina aan voor de manier 
waarop ze met de beproevingen om-
ging en door haar uit te nodigen de 
boetedoening van slapen op de vloer 
voort te zetten. Ze bood haar ook het 
wapen van vasten op brood en water 
aan, dat ze haar vroeg te doen gedu-
rende drie dagen. Maar uiteindelijk 
zegende ze haar ‘van harte’ en ook de 
moeder-overste en de non die haar 
assisteerden zegenden haar ‘voor de 
offers die je hebt gebracht’. En zacht-
jes beval de stichteres haar te rusten 
“uit gehoorzaamheid”; ze verdiende 
het en ze had het hard nodig, want 
Pierina wist niet dat ze binnen een 
paar dagen het laatste obstakel zou 
moeten overwinnen: het visioen van 
de hel. Maar we komen hierop terug.

Riccardo Caniato

De Kerk van Brescia heeft, in overleg met de Heilige Stoel, een nieuwe fase van onderzoek geopend naar de gebeurtenissen in Montichiari waarbij de 
figuur van Pierina Gilli betrokken was. Met de oprichting, op 7 december 2019, van het Diocesane Heiligdom van Maria Rosa Mystica, Moeder van de 
Kerk, in Fontanelle di Montichiari, erkende de Kerk van Brescia in Pierina Gilli de authenticiteit van het leven dat wordt gekenmerkt door een levendige 
en diepe spiritualiteit die door de jaren heen constant bleef en rijk aan schakeringen was en absoluut van bijzondere orde, die zich echter manifesteerde 
in een nederig en verborgen leven in gebed en dienstbaarheid aan anderen. Aangezien er nog steeds studies gaande zijn over de aard van de door 
Pierina Gilli gerapporteerde onthullingen, willen we verduidelijken dat we met de woorden «verschijningen», «zieneres», «boodschap», «wonderen»... 
niet van plan zijn het definitieve oordeel van het gezag van de Kerk te verhinderen; Wij geven alleen getrouw het menselijke getuigenis weer, dat Pierina 
Gilli met haar leven en in haar geschriften heeft afgelegd.



Uit India:
We ontvingen een mooi en 

lang getuigenis van een jon-
ge Indiër die Rosa Mystica in 
1999 ontmoette in Amber-
nath, in de staat Maharastra, 
India tijdens een gebedsbije-
enkomst. “Het was de eerste 
keer dat ik de noveen van 
Rosa Mystica bijwoonde. Mijn 
eerste blik op de Heilige Ma-
agd vervulde mij met grote 
vreugde in het diepst van 
mijn hart en op dat moment 
besloot ik dat ik mij voor haar 
zaak zou inzetten, zelfs als zich 
ernstige problemen zouden 
voordoen.”

De problemen lieten niet 
lang op zich wachten. Geluk-
kig kwam een brief van kar-
dinaal Dias (inmiddels over-

leden) waarin hij verklaarde dat hij niets tegenstrijdigs met 
de ware leer vond in de woorden van de zieneres Pierina en 
een foto waarop paus Johannes Paulus II wordt afgebeeld 
terwijl hij een beeld van Rosa Mystica in de Sint-Pieters plein 
zegende, stelde de zielen van de toegewijden gerust. Ver-
volgens kregen ze beelden voor verschillende parochies van 
de heer Horst Mehring uit Duitsland; in de daaropvolgende 
jaren kwamen ze in contact met de Rosa Mystica Associatie in 
Fontanelle en de toewijding blijft zich verspreiden.

Nu wacht hij op het juiste moment om enkele toegewijden 
in de Verenigde Arabische Emiraten tevreden te stellen. Wij 
danken deze toegewijde missionaris van Rosa Mystica.

We hebben ontvangen:
Uit Libanon, 01/10/2023
Libanon is opgetogen over het laatste nieuws uit Fontanel-

le. Wij dragen onze gebeden op aan de Kerk om haar oordeel 
over de verschijningen te bespoedigen. Zoals gewoonlijk, en 
om onze eenheid van gebeden te behouden, sturen wij u Sa-
mira’s genezingsgetuigenis. Samira is een van de oprichters 
van de Maria Rosa Mystica-groep, Baabdath-Libanon. Wij 
wensen u en alle families van Maria Rosa Mystica in de wereld 
een gezegende maand.

Ghada Maalouf
P.S. Bij bovengenoemde dame werd in 2002 de diagnose 

“multiple sclerose, MS” gesteld. Na gebed en zegening met 
het water van Rosa Mystica verbeterde haar gezondheid. Na 
21 jaar verkeert ze nu in perfecte gezondheid en de dokter 
omschreef het herstel als wonderbaarlijk.

Informaties: +39 030 964111 - +39 333 9586949
                        info@rosamisticafontanelle.it

Voor meer gedetailleerde dienstregelingen bezoek 
de website: www.rosamisticafontanelle.it

Om te onthouden: 8 oktober, Wereldunie 
		          van Herstellende Communie
10:00 Zegening van het brood, processie
10:30 Heilige Mis
16:00 Eucharistische Aanbidding
17:00 Heilige Mis
Biechtpriesters zullen zowel ‘s ochtends als ‘s mid-

dags aanwezig zijn

We herinneren u er ook aan dat we op 29 oktober te-
rugkeren naar de wintertijd, dus de middagvieringen 
worden met 1 uur vervroegd.
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